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MAANDAG

NAMIDDAG

Fris als een hoentje verschenen al mijn vriendjes
opnieuw in onze klas! We waren meteen goed wakker
door het dansforum van Evi.

We namen nadien uitgebreid de tijd voor onze
babbelkring. We dachten na de verhaaltjes ook na
wat we er graag meer over willen doen/weten.

Natuurlijk was naar goede gewoonte... onze werktijd!
Groen

Knutselwerkje (verschillende stapjes volgen)
Sprekende muur
Fijne motoriek. Ei versieren met
schrijfpatronen. Rollen met 2 dobbelstenen.
De ene is voor het kleur, de andere voor het
soort schrijfpatroon.
Bij mij: Verdubbelen

Rood
Knutselwerkje (verschillende stapjes)
Fijne motoriek: Overtrekken van
schrijfpatronen op A3 en A4
Spel Dobble

Geel 
Dinoracespel

Na de middag leerden we ritmische bewegingen bij een
‘zeemansliedje’. (Paste goed bij een verhaaltje van deze
ochtend). Het waren vrij eenvoudige bewegingen die we
op het ritme probeerden te doen. Eerst 1 beweging, dan
2.. enzovoort..

Daarna werden we de papegaaien en herhaalden we
exact wat we hoorden.:D Even later werden we
opgeschrikt door de donder en ‘genoten’ we aan onze
ramen van het onweer.

We sloten de dag af met het verhaal ‘Dat is mijn bloem’.
Heerlijk hilarisch boek met veel herkenbaarheid (Boek:
de blaadjesdief is van dezelfde schrijfster).



DINSDAG
Rolle bolle... We keken er naar uit! We hadden
en voormiddag voor bewegingslandschappen en
uitdagingen! Springen, rijden, lopen, gooien,
botsen, schuiven, .... vooral genieten én plezier
beleven!

En zoals elk jaar.. The carselfie! 

Deze middag waren onze vrienden vooral erg moe
na een voormiddag boordevol sportplezier!

Toch hadden ze nog energie genoeg om nog te
werken in kleine groepjes. Bij Nancy waren de rode
klassers te vinden. Ze speelden een spelletje met
verschillende vormen en de plaatsbepalingen
werden ook nog eens herhaad.

Bij mij gingen de groene klassers aan de slag met
hakken/pakken en maakten we een werkblaadje
‘rijmen’.

Zoals altijd.. Trots op al mijn konijntjes!

We sloten de dag af met het zeemanslied en nog
enkele leuke taalraadseltjes werden op hen
afgevuurd. :D

NAMIDDAG



WOENSDAG

FEEST VOOR
SILVESTER

Terwijl onze rode en groene konijnen gingen
sporten maakten de jongste konijnen alle
kalenders in orde en versierden we de klas voor
de verjaardag van Silvester.

Daarna gingen we met ‘onze troep’ naar ons
containerparkje van Wim om alles netjes te
sorteren. 

We speelden ook een dinoracespel. We wilden
om het snelst onze 3 dino’s op het eiland
krijgen. We dobbelden met een dobbelsteen tot
max. 3 stippen. Goed gedaan mijn vrienden! 

Hoeraaaa! Feest voor onze Silvester! Komende
zaterdag wordt hij 4 jaar en vandaag vierden we
uitgebreid zijn feest! Proficiat grote kerel!

DINO EILAND



JARIG ZIJN IS FIJN

Wat een weertje vandaag! Deze ochtend
stralende zon, enkele uren later lag ons
schooldomein er helemaal wit bij van de
hagel. Vol verwondering keken sommige
kleuters naar buiten!

Silvester zijn mama kwam langs en er
werd samen met de ballonnen gespeeld.
We sloten de dag af met een lekker
traktaat! Hmmm... Zie ons smullen!

HET WEER



DONDERDAG
Wat we allemaal deden deze ochtend:

We hadden een fijne babbelkring
De werktijd werd herhaald en verder
afgewerkt.
De plasticine werd bovengehaald op vraag
van Juul.
En in het huisje werd er druk gepoetst. Wat
waren ze druk bezig! De was hing omhoog,
de swiffer draaide overuren,..
Lenteschoonmaak?

Na de middag werden we allen uitgedaagd in de kring
om het juiste blokje te vinden:
Enkele voorbeelden:

Blauw: Neem een cirkel
Geel: Neem een blauwe rechthoek
Rood Neem een geel vierkant dat niet dik is
Groen:  Neem een cirkel,  die klein is en dik, maar
NIET rood.

Daarna speelden we in alle hoekjes en ook buiten in
de heuvels. Er werden heel wat maskers gemaakt. Ze
deden het volledig zelfstandig. Zelf knippen,
uitprikken, meten hoe lang hun touwtje moet zijn,
plakkertjes opkleven + gaatje in maken, touwtje er
aan hangen en knoopjes proberen maken. We
zochten telkens naar iemand die het al kon. Lauris
leerde ons knoopjes maken.

We sloten opnieuw af met het fantastische verhaal
‘Dat is mijn bloem’!.

NAMIDDAG



VRIJDAG

NAMIDAG

Deze ochtend was er opnieuw een vragenronde!
Er lagen allerlei voorwerpen in de kring en iedereen mocht
op zoek gaan (behalve groen). Bijvoorbeeld

Blauw: Waar is de schildersborstel?
Geel: Waaruit kan je drinken? (beker)
Rood: Je kan ermee knutselen, maar je kan je er ook pijn
aan doen? (schaar)
Groen (hadden niets visueels, maar moesten nadenken): Je
kan er in wonen, maar je kan er ook mee reizen? 

Terwijl rood en groen gingen sporten deden de blauwe
klassers een kleurensorteerspel en de gele klassers
maakten een kleurige bal tijdens onze schrijfdans.

Na de middag nam ik alle rode, gele en blauwe kleuters mee naar
‘onzen’ boven voor TikTak.  Wat genieten ze toch altijd. 
Onze groene klassers waren intussen in het ijsduikersnest bij
Fiona en Annelies.

Nadien werd er nog veel gespeeld. Roxan en Arya maakten een
heel leuk tafereeltje voor Roxan haar konijn! Leuk dames!

KEUZETIJD
Een blik in onze klas..
Jong en oud speelt gezellig samen. 

(ps.. vergis je niet.. soms zijn er ook wel eens
akkefietjes tussen de leeftijden, maar als je
deze foto’s ziet.. dan smelt je hartje toch? Dat
van mij keer op keer!



AGENDA

Algemeen  

20/04: Silvester is 5 jaar!
25/04: Weetjeskring Zaïra

Mei:
01/05: Dag van de arbeid (GEEN OPVANG
VOORZIEN)
03/05: Erlen is 4 jaar!
09 - 10/05: Hemelvaart (GEEN OPVANG)
15/05: Werkwinkel
20/05: Pinkstermaandag (GEEN OPVANG)
30/05: Open klas

12/06: Werkwinkel
20/06: Open klas
22/06: De koorddanser danst!

Poetsen in de klas
20/04: Silvester
04/05: Tsuki
18/05: Olivia
01/06: Ziggy
15/06: Stella D.

Klussen:
16/03: Louis-Arnaud
08/06: Erlen

Weetjeskringen
25/04:  Zaïra
02/05: Jack
17/05: Tessa
24/05: Khalis
31/05: Olivia
07/06: Stella


